De Roep 2020

Op 6 januari gaven we met IntervOcaal ons jaarlijkse midwinterhoornconcert. We startten
op de Oude Markt, om vervolgens in de Jacobuskerk verder te gaan. Bij dit concert waren
we niet de enigen die optraden, we kregen hulp van midwinterhoornblazers, de
Vanekerblazers, het Hoornkwartet dat een Hoornkwintet bleek o.l.v. Marcel Bergboer, een
percussiespeler Hans Grutterink, een didgeridoospeler, Michiel Teijgeler, het kinderkoor JM
van Valery, de beiaardier, Esther Schopman, die op het carillon van de Grote Kerk speelde
en onze eigen muzikanten Frank, Daphne en Thea.

Bijzondere ervaringen buiten

Buiten begonnen we met de ‘Alleluia Super-Round’ onder leiding van de beiaardier op het
carillon, hierbij zaten twee engeltjes van het kinderkoor in de kerktoren. Af en toe was er
met het nodige schreeuwen goede communicatie tussen Diet en de kerktoren. De roep
kwam van verschillende kanten en werd enthousiast beantwoord door Esther en de
kinderen met de zingslangen. Verder zongen we de vredeswens ‘Peace Chant’ en onze
Twentse liederen. Hierbij deden de midwinterhoornblazers mee, wat alles een prachtige
Twentse sfeer gaf.

Binnen allemaal gevarieerd talent

Als IntervOcaal brachten we onze spullen naar het parochiehuis, om vervolgens samen met
het publiek de Jacobuskerk te betreden. Bij het naar binnen lopen zongen we ‘Come with
me my love’. We wachtten nog een kort moment om iedereen in het publiek de kans te
geven om in de kerk te komen, waarna we ons opstelden achter het kinderkoor, dat de
eerste nummers zong.

Het kinderkoor, waarbij zich ook weer de twee engeltjes hadden aangesloten, was zeer
goed voorbereid. Ze zongen twee nummers met prachtige teksten van Willem Wilmink,
‘Vrede op aarde’ en ‘Waar de kou zo scherp als glas’. Omdat de tekst van ‘Vrede op aarde’
behoorlijk indrukwekkend was en goed op de kerst aansloot, was ik blij dat later in de
dienst iedereen dit lied mocht meezingen.

Als IntervOcaal zongen we met de kinderen samen ‘Dona nobis Pacem’ en ‘Colibri
navideno’.

Kinderliedjes door IntervOcaal

Bij het volgende onderdeel lieten we onze kinderliedjes horen, die behalve aan de
geboorte van Jezus ook een eerbetoon waren aan kinderen die geen veilig thuis hebben.
Ook zongen we ‘Ho vi homoj’ (Zie ons mensen), waarbij de binding tussen mensen van alle
leeftijden mooi duidelijk werd.

Interview met midwinterhoornblazer en didgeridoospeler.

Diet hield een interview met een van de midwinterhoornblazers en de didgeridoospeler,
waarbij ze mochten uitleggen hoe hun instrument werkt en ze het ook even mochten laten
horen. Omdat het ene instrument uit onze omgeving komt en het andere instrument van
‘down under’ komt, was het aan de ene kant een battle en aan de andere kant mooi om te
ervaren hoe ze kunnen samenwerken. Hierop aansluitend zongen we met IntervOcaal ons
lied ‘Gunnai dreaming’ over de ontstaansgeschiedenis van de Gunnai people, waarbij een



pelikaan ons de weg wees. Op dit moment van het concert voelde ik me onderdeel van een
koor van de wereld!

Nummers om het nieuwe jaar mee in te gaan

Met intervOcaal zongen we nog enkele nummers waarmee we goed het nieuwe jaar in
konden. Dit was als eerste ‘Tari Piring’, waarbij de Indonesische dames hun dans weer
opvoerden. Hierop volgden ‘El Haderech’ en ‘Maringa Krismes’, waarmee we hand in hand
het nieuwe jaar ingingen met daarbij een vredeswens voor iedereen.

Deze vredeswens bracht de hele kerk in de vorm van het eerder alleen door de kinderen
gezongen lied ‘Vrede op aarde’ met de onderstaande preachtige tekst.

*vrede op aarde

Vrede op aarde zal er nooit zijn,

maar een nieuw kindje geeft ook nieuwe moed,
misschien verzacht het later de pijn,

maakt het hier en daar weer iets goed.

Afsluitende midwinterhoornroep

De midwinterhoornroep is op 6 januari voor het laatst te horen, dit was dan ook waar we
vandaag ons concert mee afsloten. Verschillende midwinterhoornblazers waren om de
beurt te horen vanaf verschillende plekken in de kerk, wat een zeer bijzondere ervaring
was.

We hebben laten zien hoe je met zijn allen mooie dingen kunt bereiken.



